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Herdenking door M. Stol

Fritz Rudolf Kraus

21 maart 1910 - 19 januari 1991

Frirz Rudolf Kraus




Op zaterdag 19 januari 1991 overleed in zijn woning te Oegstgeest ons lid F.R.
Kraus, emeritus hoogleraar in de Talen en Geschiedenis van Babyloni€ en Assyrié
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Geboren was hij op 21 maart 1910 in het
Duitse Spremberg (Niederlausitz, Brandenburg), maar de wetten van Neurenberg
dwingen ons, eerder in de geschiedenis terug te gaan. Zijn vader, een laken-
fabrikant, was oorspronkelijk een Oostenrijker van Joodse afkomst en levens-
overtuiging, maar hij werd ‘evangelisch-landeskirchlich’ na zijn huwelijk met een
telg uit het geslacht Olearius, Ilse Karge. Dat Fritz Rudolf ‘Halbjude’ was, zou
niet vergeten worden. Zijn mooiste schooljaren bracht hij van 1925 tot 1928 door
op het gevestigde Joachimsthalsche Gymnasium in Templin (Brandenburg) en tot
zijn laatste dagen zou hij enthousiast deel blijven nemen aan de activiteiten van de
Alte Joachimsthaler. Hij was de beste van de klas, maar ook de jongste, en stelde
toen al zichzelf de hoogste eisen en gaf zich niet gemakkelijk.

Eerst studeerde hij aan de universiteit van Miinchen enkele jaren ‘Semitische
und orientalische Sprachen’, waarna hij overging naar Leipzig. Daar bestudeerde
hij een veelheid van Semitische en andere talen (1930-1934), met name het
Akkadisch, de taal van Babylonié en Assyrié. Zijn eerste leermeester daarin was
Benno Landsberger, van wie we nu gerust kunnen zeggen, dat hij de briljantste
Assyrioloog van onze eeuw geweest is. Te Leipzig was ook de befaamde rechts-
historicus Paul Koschaker werkzaam en Kraus volgde de werkcolleges, die
Landsberger en Koschaker gezamenlijk organiseerden. Toch koos hij als onder-
werp voor de promotie een tak van de Babylonische wetenschap, namelijk de
omina die de toekomst voorspellen op grond van menselijke fysiognomie. Als
student had hij al de gele identiteitskaart moeten dragen en met moeite kon op 3
augustus 1935 de promotie nog georganiseerd worden, Landsberger week in
december uit naar Turkije en Kraus moest door zijn ouders twee jaren worden
onderhouden; voor hem was er geen baan in het vak. In dezelfde tijd werd zijn
vader door zijn ‘Arische’ compagnon uit de zaak gedrukt en alles ging verloren.
Op voorspraak van Landsberger kon hij op 2 augustus 1937 conservator van de
spijkerschriftcollecties in het Archaeologische Museum te Istanbul worden. Met
telkens te vernieuwen tijdelijke arbeidscontracten heeft hij daar jaren gewerkt;
gedurende een periode van 14 maanden was er geen contract en moest hij door
vrienden onderhouden worden (juni 1940 - augustus 1941). Begin 1942 werd
‘Dr. Kraus’ ook wetenschappelijk medewerker aan de universiteit van Istanbul.
Beide functies vervulde hij tot eind 1949. Angstig was het jaar 1942, waarin hij
door het Generalkonsulat werd opgeroepen voor de militaire dienst.

Begin 1950 volgde zijn aanstelling als ‘Ausserordentlicher Universititsprofessor
fir altsemitische Philologie und orientalische Archdologie’ aan de Universiteit van
Wenen. Hij moest dus onderwijs verzorgen in een breed scala van vakken,
waaronder bijvoorbeeld Oegaritisch en de Nabatese inscripties. In 1950 werd
Kraus ook burger van QOostenrijk, een status, die hem altijd diepe voldoening
heeft gegeven. Zijn materiéle situatie bleef echter slecht en alleen al daarom was
de benoeming in Leiden in de zomer van 1953 - op voorspraak van M. David en
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B. Landsberger - welkom. Pas nu kwam er rust in zijn leven en, in 1967 terug-
blikkend, kenmerkte hij de toenmalige atmosfeer aan de universiteit als een van
‘bieder-wohlwollende Ungezwungenheit’, toevoegend: ‘jetzt zunehmende
Reglementiering mit totalitdren Tendenzen, fortwahrende Neuerungssucht’ (brief
aan Landsberger, 30 maart). Op 30 september 1980 ging hij met emeritaat,
opgevolgd door K.R. Veenhof. Op 21 oktober 1988 overleed zijn echtgenote,
Chariklia Anastasiadis, met wie hij in 1946 te Istanbul in het huwelijk was
getreden. Ruim twee jaar later overleed ook hij.

Kraus zal in de Assyriologie niet vergeten worden om vooral twee redenen: zijn
werk als conservator te Istanbul en zijn prestaties in de bestudering van het
Oudbabylonische tijdvak.

In Istanbul stond hij als conservator voor de formidabele taak, ruim 70.000
kleitabletten, of fragmenten ervan, te classificeren en te catalogiseren. Een deel
was nog niet eens geteld. Dit werk werd systematisch aangepakt en met grote
kennis van zaken uitgevoerd onder niet al te gunstige omstandigheden. De
catalogus wordt tot op heden door elke bezoeker geprezen en zo zal het ook
blijven. We noemen hier in het bijzonder de bekende Sumeroloog Samuel Noah
Kramer, die vaak, tot in zijn autobiografie toe, heeft benadrukt, dat het
grondwerk - de identificatie van fragmenten als stukjes van ‘literaire’ teksten - al
door Kraus gedaan was. Ook de Turken zijn de emigranten Landsberger,
Giiterbock en Kraus altijd dankbaar gebleven voor de wetenschappelijke vorming,
die ze van hen hadden gekregen. Atatiirk meende dat de talen Sumerisch en
Hethitisch aan het Turks verwant konden zijn en bevorderde de studie ervan.

Deze studie aan de hand van ongepubliceerde originelen bracht Kraus op een
nieuw terrein van onderzoek. Niet meer de zogenaamde ‘literaire’ teksten,
onderwerp van de dissertatie, maar de in de laden van het museum overvloedig
aanwezige Oudbabylonische contracten, procesocorkonden en brieven uit het
dagelijkse leven kwamen centraal te staan. Die uit Nippur gaf hij, samen met zijn
twee assistentes, uit en in 1951 verscheen een doorwrocht boek erover. De lessen
van Landsberger en Koschaker droegen vrucht. Later zou hij nog enige bij-
zondere teksten in artikelen publiceren, steeds met grondig commentaar en
uitlopend op geheel nieuwe perspectieven. Een boek werd gewijd aan het ‘Edict’
van koning Ammi-saduqa van Babylon (1958), zeer moeilijke stukken tekst
waarvan men de portee alleen begrijpt wanneer de finesses van kredietverkeer en
belastingsysteem duidelijk zijn. Het boek van Kraus werd nog moeilijker dan het
Edict zelf. In de loop der zestiger jaren werd een aanvullend fragment gevonden
in het Brits Museum en Kraus zag op 74-jarige leeftijd zijn tweede, geheel omge-
werkte, uitgave ervan in 1984 verschijnen, vierhonderd bladzijden dik, met de
opdracht ‘Fiir Frau Kraus’.

In 1958 schreef hij aan Landsberger ‘Wiahrend Andere Mondraketen lancieren,
habe ich hier eine Unternehmung lanciert, welche hoffentlich zu einem Corpus
der altbab. Briefliteratur fithren wird’ (15 oktober). Een ambitieus project was
begonnen. Het bracht met zich mee, dat de orginele brieven in de musea
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bestudeerd moesten worden. Brieven zijn moeilijk vanwege de schrijfhand, de
onvoorspelbare inhoud, de veranderlijke stijl en de soms verrassende syntaxis.
Kraus combineerde een door ervaring gevoed fijn taalgevoel met een ijzeren
discipline: hij sloeg er nooit intuitief een misschien geniale slag naar, maar zocht
naar parallellen en een systeem. Zijn laatste twee mededelingen van de Akademie
(1984 en 1987), over enkele problemen in de syntaxis, zijn er voorbeelden van.
Kraus bracht zelf in snel tempo vijf delen uit in zijn reeks Altbabylonische Briefe
in Umschrift und Ubersetzung (van 1964 tot 1985); zijn plichtsbetrachting gebood
hem om de slecht bewaarde uit Istanbul niet over te slaan. Als ‘Herausgeber’
begeleidde hij de auteurs van de overige delen. In de jaarverslagen van de
Akademie kan men lezen, dat deel 13 nu in bewerking is.

Naast dit gespecialiseerde werk schreef Kraus van tijd tot tijd ook over bredere
onderwerpen. Programmatisch was zijn Leidse oratie; zelf was hij trots op zijn
artikel ‘Altmesopotamisches Lebensgefuihl’ (1960); gewaagd in haar conclusies
was de Mededeling van de Akademie ‘Vom mesopotamischen Menschen der alt-
babylonischen Zeit und seiner Welt® (1973), in feite colleges, gehouden op
uitnodiging van het Collége de France.

Er is nog veel te noemen. We willen alleen nog op zijn recensies wijzen.
Daaruit leert men hem kennen, zoals hij ook in de omgang was: kritisch,
analyserend tot afbrekens toe, een enkele keer ook te scherp; dit alles in een
onnavolgbare Duitse woordkeus. Onder Assyriologen is zijn afwijzen van de
ideeén over de god Tammuz en het vermeende geloof aan onsterfelijkheid een
klassieke boekbespreking geworden. In het Nederlandse tijdschrift Museum 63
(1958) blz. 175-180 is een ander staaltje van spitse dissectie te vinden. Hij
wantrouwde vakgenoten met ‘visie’; dat laatste was voor hem meestal niet meer
dan fantasie met enige coherentie, schadelijk voor de wetenschap. Eens heeft hij
in Leuven (april 1978) zijn sceptische houding als volgt uitgedrukt: *[Wir] halten
tote Worter in Hinden. Was sich heute noch aus ihnen machten ldsst, in streng
wissenschaftlicher Erdrterung wie in populdrer Darstellung, trigt die
Charakterziige des Marchens: schwebend, freibleibend, auf nichts zu beziehen,
unzusammenhingend, unwirklich, in Rauch aufgehend’. Dat ging menigeen te
ver.

Kraus was geheel verschillend van zijn voorganger, F.M.Th. de Liagre Bohl
(vgl. de herdenking door Th.C. Vriezen in dit jaarboek, 1976). Men moet ze niet
met elkaar willen vergelijken. Bohl, veelzijdig en breed, had geheel eigen
verdiensten voor de oudoosterse studién in Nederland en zijn vele publikaties
hadden een grote uitstraling binnen ons taalgebied. Kraus, zich beperkend en
diepgravend, was te terughoudend om zo te werk te gaan of om zoiets als een
‘school’ te stichten. Zijn onderwijs was niet wervend en hij was te scrupuleus om
effectief te organiseren of te besturen. In onze tijd zou hij bij een benoeming tot
hoogleraar gepasseerd zijn, zo wil ik met enige bitterheid nog toevoegen. Zijn
werk hier is solide geweest en heeft blijvende fundamenten voor verder onder-
zoek gelegd. Hij vond erkenning voor zijn kwaliteiten in het lidmaatschap van de
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Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1960). Zijn inter-
nationale reputatiec moge onder andere blijken uit zijn benoeming als
Corresponding Fellow van de British Academy (1988).

Toen Kraus in Istanbul zonder werk kwam te zitten, had deze spreker net het
levenslicht gezien. Er is veel, dat aan hem, aan ons, onbekend is. De uitvoerige
correspondentie, die Kraus aan de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Leiden
geschonken heeft, zal veel kunnen verhelderen. Daaruit blijkt, hoe teleurgesteld
hij erover was, dat er voor hem in het Duitsland van na de oorlog geen plaats

- meer was. Uit de meer dan maandelijkse brieven aan en van zijn leermeester
Landsberger komt hun bijzondere relatie naar voren. Op de dag van
Landsberger’s overlijden schreef M. Civil aan Kraus: ‘For what I have seen in
the last years you were his most loved and admired student’ (26 april 1968).
Deze woorden van medeleven zullen hem goed hebben gedaan; sterker nog: voor
Kraus was dit het hoogst denkbare compliment. Daarom besluiten we er ook mee.
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